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Wij, op onze beurt
Arie van der Stoep

Hemelvaartsdag - of beter, Jezus’ hemelvaart - zal grote gevolgen voor ons hebben. We zijn

immers discipelen van Jezus. En een discipel volgt zijn meester, overal waar die gaat (1).

We doen de dingen die Jezus deed. Tot zelfs aan het sterven toe: wij sterven aan onszelf en aan de

zonde, zoals Jezus aan het kruis voor onze zonden stierf. En net als Hij staan we op uit de dood, om

voor Hem te leven. Straks zelfs lichamelijk. Maar de hemelvaart dan?

Zelfs daarin zullen we Hem volgen. Bij Jezus’ terugkomst worden we opgenomen en Hem tegemoet

gevoerd in de lucht, zoals Hij naar de hemel ging (2). En net als Hem, valt ook ons dan een grandioze

ontvangst ten deel. Zijn hemelvaart is een belofte voor de onze!

Het niveau van het hemelse

Jezus werd immers ... verhoogd, ja, ten hoogste verheven, zegt Jesaja (3). Eerst ‘verhoogd’ aan het kruis,

aan het hout boven de mensen uitgetild. Dat was verschrikkelijk. Maar zijn verhoging ging nog verder.

De Vader verhief Hem tot de allerhoogste plaats, ver boven alle hemelen (4), naar de troon van God. Hij

werd onze Heer en God, geëerd door de Vader! (5) Dat was zijn beloning!

Voor ons is dit een feest. Allereerst om Jezus, maar ook om onszelf. Wij volgen de Meester immers! Wij,

op onze beurt, zullen Hem daarin achterna gaan. Zoals Paulus schrijft, zullen wij bij Jezus’ komst niet

alleen opstaan uit de doden, maar ook ten hemel worden opgenomen. Op de wolken, net als Jezus (2).

We zullen worden ‘verheven’, vanuit het niveau van leven in het natuurlijke naar het niveau van leven in

het hemelse. Vanuit het niveau van het vergankelijke en afhankelijke naar het niveau van het

overwinnaar-zijn, de heerlijkheid (6). Zo zal de Vader ook ons ‘eren’ (1). En wat we vandaag meemaken,

gebruikt Hij om ons daarop voor te bereiden.

Regeren over de engelen

Hij brengt ons naar een leven uit geloof, een leven uit God, een leven vanuit de leiding en kracht van

de Heilige Geest. Daartoe heeft Hij ons vervuld of zal Hij ons vervullen met zijn Geest. Een echt feest

dus, Hemelvaartsdag!

Omdat de poort van de hemel voor ons openstaat sinds Jezus’ hemelvaart en Hij ons zelfs een plaats

zal geven bij Hem in zijn troon (7). Om, samen met Hem, onder zijn leiding, te regeren over de

schepping, zelfs over de engelen (8). En om daar, samen met Hem, een eeuwige vreugde te beleven (9).

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 12:26.

Indien iemand Mij wil dienen, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien

iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

(2) 1 Tessalonicenzen 4:16-17.



... de Heer zelf zal ... neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst

opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven (= die dan, bij zijn komst, nog leven - AvdS),

samen met hen (= met hen die opstonden uit het graf - AvdS) op de wolken in een oogwenk

weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.

(3) Jesaja 52:11.

Zie, mijn knecht zal ...verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.

(4) Efeziërs 4:10.

Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te

brengen.

(5) Filippenzen 2:9-11.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam (= de naam van God

- AvdS) geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen ... en alle tong zou belijden:

Jezus Christus is Heer (= God - AvdS), ...

(6) 1 Korintiërs 15:46, 53-54.

... het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke ... En zodra dit

vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal

het woord werkelijkheid worden ...: De dood is verzwolgen in de overwinning.

(7) Openbaring 3:21.

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon , gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten

ben met mijn Vader op zijn troon.

(8) 1 Korintiërs 6:3.

Weten jullie niet, dat wij over engelen oordelen zullen? ...

(9) Jesaja 35:10.

... eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, ...
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